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WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER 

 
Redactie De Walvis:  

Willie Koole, Olga Landaal,  

Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

Petra La Grouw-Heij en  

Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 
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GRATIS 
 

De wezenlijke dingen in het leven zijn gratis. 

Ze zijn je zomaar gegeven: de schoot 
van je moeder, en een moeder die zingt. 
De zon en de vriendschap. 
De plaats aan tafel en een hartelijke omhelzing. 
Het licht van de lente. 
Het lachen van een kind. 
Het lied van een vogel. 
Het kabbelen van een beek. 
Het sap in de bomen. 
De golven van de zee. 
De dag en de nacht. 
De rust en de stilte. 
Het mens zijn op aarde. 

 
Gelukkig de mensen die daar oog voor  
hebben en er dankbaar voor zijn. 
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KERKDIENSTEN    
 

 

  Protestantse Gemeente   

  Zeevang - Oudendijk 
 

 
 
Datum tijd     plaats      voorganger              organist 
 
03 mrt.  10.00 uur  Berkhout      mw. I.Broekhuizen-Slot   dhr. J.Stens 
  Derde zondag in de 40-dagentijd 
 
10 mrt.  10.00 uur  Beets  ds. B. Stobbelaar         dhr. J.Stens 

   Vierde zondag in de 40-dagentijd               
 
17 mrt.  10.00 uur  Ursem          ds.. M. Kraak                  mw. B.Conijn 
  Vijfde zondag in de 40-dagentijd 
 
24 mrt.  10.00 uur  Oudendijk     dhr. T.Heijboer  mw.D.Schuijtemaker              
                              Palm-en Passiezondag 
 
28 mrt.  19.30 uur Beets            ds. H.Reedijk                  dhr. J.Stens 
                              Witte Donderdag en avondmaal                
 
29 mrt.  19.30 uur Oudendijk ds. H.Reedijk                  dhr. J.Stens 

Goede Vrijdag                   
 
31 mrt.  10.00 uur  Berkhout   ds. R.Kooiman                dhr.J.Stens 
                              Eerste Paasdag     
 
01 apr.   Geen kerkdiensten     Tweede Paasdag 
 
07 apr.  10.00 uur  Ursem          ds. H.Reedijk                   dhr. J.Stens 
                              Thomaszondag                   
                                                
14 apr.  10.00 uur  Oudendijk    ds. B.Stobbelaar              dhr. J.Stens 
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Datum tijd     plaats      voorganger            organist 
 
21 apr.  10.00 uur   Ursem dhr. P.Verhoeff             mw. B.Conijn 
     
28 apr. 10.00 uur    Beets       ds. H.Reedijk        dhr. J.Stens
  
05 mei. 10.00 uur   Berkhout      dhr. K.van Lenten        dhr. J.Stens 
 

 

Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder 

uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te  

blijven drinken en gezellig na te praten. 

U bent van harte welkom.  

 

 
 

Zaterdagnacht 30 maart gaat de klok een uur vooruit! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         om toch op tijd in de kerk te zijn 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

De schildersclub heeft van de gemaakte schilderijen voor Advent 
2023 een aantal schilderijen verkocht. Het geld is geschonken aan 
“ Het huis aan het water" in Katwoude, onderdeel van het KWF/ AVL. 
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UIT DE PASTORIE  
 
Kerkelijk gezien, zijn we momenteel onderweg in de 40-dagentijd. Dat 
is de tijd tussen carnaval en Pasen. Voor Jezus was zijn 40-dagentijd 
in de woestijn begonnen. In de woestijn heb je weinig afleiding door 
bijzaken. In de woestijn gaat het hoofdzakelijk om de vraag ‘hoe kom 
je er zo goed mogelijk doorheen’. Tijdens zijn 40-dagentijd, werd 
Jezus getest en op de proef gesteld. Nadat Jezus zijn eretitel als kind 
van God op zijn naam had gekregen, komt het er nu op aan. Of hij 
zich als een kind van God gedraagt en of hij er goed doorheen komt.  
 
In ons eigen leven, hoeft de 40-dagentijd zich niet te beperken tot de 
tijd tussen carnaval en Pasen. Onze 40-dagentijd kan iedere periode 
in ons leven zijn, waarbij de omstandigheden aanleiding kunnen 
geven tot het stellen van wezenlijke vragen. Maar belangrijke 
persoonlijke vragen kunnen niet zomaar en snel worden beantwoord. 
De vragen naar wie je bent of wilt zijn, kosten tijd en aandacht. Een 
tijd van 40 dagen van onthouding van wat je doorgaans bezig houdt 
kan je helpen om weer feeling te krijgen, voor de hoofdzaken in je 
eigen leven.  
 
Je hoort wel eens, dat de 40-dagentijd een tijd van minderen is. 
Minder iPhone, minder suiker, minder autogebruik. Prima en niks 
mee mis. Het is nooit te laat om met een gezonder leven te beginnen. 
Maar door te minderen krijgt je zo maar ook meer tijd cadeau voor 
wat er beter toe doet. Meer tijd voor zingeving, voor het heilige en 
religieuze. Meer tijd voor barmhartigheid en mededogen. Meer tijd 
voor moreel besef en menslievendheid. Moge het feest van de 
opstanding van Christus ons daarbij helpen.  
 
Hartelijke groet, ds. Hans Reedijk. 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
KERK IN ACTIE 
 
In de kerk van Ursem staan in de hal speciale dozen voor postzegels, 
cartridges en oude niet meer bruikbare mobile telefoons. Eens in de 
zoveel tijd raken deze dozen aardig vol. Ds Burret Olde is één van de 
inzamelpunten in Noord-Holland voor Kerk in Actie. Hij haalt, op 
doorreis, regelmatig oude mobieltjes, postzegels, cartridges en oud 
geld op bij ruim 10 gemeenten in Noord-Holland. Mensen komen bij 
hem thuis in Zaandam ook mobieltjes of postzegels brengen. Naast 
Burret zijn er vrijwilligers in Nederland die de postzegels sorteren en 
zorgen dat die op beurzen verkocht worden.  
 
Burret Olde: "Voor de projecten van Kerk in Actie en vanwege zo'n 
mooi bedrag, 25.000 euro, per jaar doen we dit graag.  
De opbrengst gaat naar projecten in Nederland en andere delen van 
de wereld. In Nederland gaat het om hulp bij armoede.  
Kijk voor de projecten op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/  
De mooie bijkomstigheid is dat je meehelpt met recyclen en daarmee 
bijdraagt aan duurzaamheid.´ 
 
Aan het eind van 2023 zijn er een aantal grote dozen vol postzegels 
geschonken wegens de verhuizing van de heer W. Schuijlenburg. Zijn 
zoon leverde de dozen af bij de kerk in Ursem waar ondergetekende 
de dozen in ontvangst nam. De achterbank en kofferbak waren direct 
gevuld. Na contact met ds. Burret Olde werden deze dozen, plus de 
vol gespaarde dozen uit de kerk in Ursem na een preekbeurt in 
Warmenhuizen opgehaald in Spierdijk. 
 
Bij deze aan allen DANK voor het helpen vullen van de dozen voor 
‘KERK IN ACTIE’ 
 
 
 
Greet Hoffman-Weijtze 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
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Overleden in onze kerkgemeente  
 
9 januari jl. vierde de heer C.-Nelis- Veldhuisen feest samen met  zijn 
vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie  en kennissen ter gelegenheid 
van zijn 97ste verjaardag. Het afscheid van zijn leven kwam echter op 
30 januari, slechts drie weken na die mooie dag. Op maandag 3 
februari was de afscheidsdienst waarin ds. Désirée Woudt voorging in 
de Berkhouterkerk. Tijdens de dienst werden de oude bekende 
liederen  ‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam’ en ‘Eens als 
de bazuinen klinken’ gezongen. Daarna werd de heer Nelis 
Veldhuisen naar zijn laatste rustplaats achter de kerk begeleid. 
 
3 februari jl. is op 77 jarige leeftijd emeritus predikant ds. Bart 
Seelemeijer overleden. Menige keren was ds. Seelemeijer bij ons 
gastpredikant. Zijn preken boeiden je van het begin tot het eind. Hij 
was een geweldige voorganger die het ook telkens voor elkaar kreeg 
om de jongste aanwezige naar voren te vragen. Er volgde dan een 
klein soort overhoring of een boeiende vraag met uitleg. 10 februari 
was de afscheidsdienst in de kerk in zijn woonplaats Heerhugowaard. 
 

Op dinsdag 13 februari is Wesley, zoon van ons gemeentelid mw. 
Martha Klok, op  37 jarige leeftijd na een niet winnen strijd overleden. 
In ons verstand klopt het niet dat kinderen voor de ouders afscheid 
van elkaar moeten nemen. Soms is het ‘waarom’ niet te bevatten. 
 
Wij wensen u, allen als nabestaanden, familie en allen die om hen 
heen waren veel sterkte toe om dit verlies een goede plek te kunnen 
geven. Dat er veel mooie herinneringen mogen zijn om over hen te 
blijven praten met elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden.  

 
 
Sterven is verhuizen van 
de buitenwereld naar de harten 
van mensen die je dierbaar zijn. 
 

In het hart 
en in de herinnering 

van je dierbaren 
leef je altijd voort. 

 
Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze 
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DE ACTIE KERKBALANS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze editie van het kerkblad Contact kunnen we u het eerste 
resultaat van de kerkbalans actie 2024 meedelen. 
   
Toegezegd is een bedrag van € 13.584,00  
Er is reeds ontvangen € 10.704,00.   
   
Hartelijk dank voor uw bijdrage. We houden u op de hoogte. 
                                             
 Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 

  

 

 

WEBSITE NIEUWS  

 

 
De website kunt u bereiken  
onder de link:  
 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland. 

 
Wanneer u een goede tip hebt voor ons als aanvulling van de website 
dan horen wij dat graag van u. 
 
De website alsook het onderhoud zijn in handen van Luc Carrière 

 

 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  

 
De stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken zoekt 

bestuursleden. 
 
Voorzitter Ton Heijboer treedt na de maximale 12 jaar af. Omdat 
Kasper Gutter optreedt als technisch voorzitter, zoeken we naar een 
bestuurslid, die als ambassadeur van de stichting optreedt. HWK is 
een prachtige  organisatie, met twee professionele  hulpverleners in 
dienst, die prachtig werk doen voor degenen die elders tussen wal en 
schip vallen.  
Je kunt jezelf (of de naam van een ander) melden bij Ton Heijboer: 
06-26136160.  
 
Donateurs 
De Westfriese kerken financieren de salarissen van de medewerkers 
en dragen bij aan de pot voor materiële  hulp. Daarop wordt steeds 
vaker een beroep gedaan.  
Daarom: Word donateur!  
Dat kan met een eenmalige gift op IBAN: NL07 RABO 0371 6174 05 
Als u structureel wilt bijdragen, verzoeken we u dat te regelen via 
onze website:  www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/doneren 
   
 
 
 

 

 

 

Als het anders gaat zoals je gehoopt had, in je financiën, in je relatie, 
en zelfs een dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een probleem aan, 
schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting Hulpverlening 
vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen.  
Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-
situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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DORPSVEILING URSEM 
13 APRIL 2024 

 
 
 
 
 

 
 
Het comité Dorpsveiling Ursem nodigt u graag uit voor de wervelende 
dorpsveiling van Ursem op zaterdag 13 april 2024. De dorpsveiling 
zal plaatsvinden in brede school ‘De Batter’, waarbij de catering zal 
worden verzorgd door café ‘de Rode Leeuw’. 
 
De opbrengst van deze editie van de dorpsveiling gaat naar de 
volgende doelen: 
Hervormde kerk: stoffering van de kerkbanken 
Bavoparochie: renovatie van de dakgoten 
SC Dynamo: warmte terugwin installatie kantine 
Stichting Bij Anders: aanschaf keukenapparatuur voor het 
gezamenlijk woonproject 
 
Door de inwoners van Ursem en de middenstand uit Ursem en om-
liggende dorpen zijn een hoop mooie koopjes aangeboden, welke u 
kunt terugvinden in de veilinggids die rond 26 maart door onze 
vrijwilligers in Ursem zal worden rondgebracht. 
 
Het belooft een mooie avond te worden! Wij zien u toch ook bij de 
dorpsveiling op zaterdag  
13 april a.s. in ‘De Batter’, aanvang 20.00 uur. 
  
Comité Dorpsveiling Ursem 
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Broodkruimels 
 
Als iemand echt van de natuur houdt, 
vindt men overal schoonheid. 
 
Vincent van Gogh 

 
 
 

Wie de dag plukt als een bloem 
oogst het boeket van zijn leven. 

 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 27 maart is er een Paasdienst 

om 15.30 uur met pastor Bert Glorie  

 

Woensdag 17 april is er een  

dienst om 15.30 uur ds. Hanna Smit  

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

  
Donderdag 28 maart is er een Paasdienst 

om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

Donderdag 18 april is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Ton Heijboer 

 

U bent van harte welkom. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

 

-  
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden 

december 2023 en januari 2024.  

 

03 dec.     Ursem         €   73,95  Voor straatkinderen in Oeganda. 
17 dec.     Avenhorn     €   70,05  Hulp voor mensen zonder opleiding. 
14 jan.      Berkhout      € 128,35  Nederland samen tegen armoede. 
21 jan.      Ursem  €   39,10 Kennis over pionieren voor iedereen. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 

Op de linker pagina leest u de verkorte begroting voor 2024. 

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met 

de heer Gert van der Roest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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PASTORAATGROEP        

 

Hoe ouder ik word… 
 

Hoe ouder ik word: hoe banger, hoe kleiner, 
ik zie de details van het leed zoveel fijner, 
er schiet zoveel eerder een brok in mijn keel. 
Het wordt steeds meer van mij alsof ik erin deel. 

 
Zo kwetsbaar sta ik, op het oog ongeschonden, 
maar weerloos: het is wachten op wonden. 
Wanneer treft het mij, wanneer komt de slag 
in het dierbaarst? O God, nee, nog niet deze dag… 

 
O God, maak mij vrij van mijn angst, laat me hopen, 
maak mij als een kind dat aan Uw hand leert lopen, 
dat, twijfel ten spijt, lacht naar U omhoog 
dat dansen mag onder de regenboog. 

 
Joke Verweerd. 

 
Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek bij u thuis of 
aan een telefoongesprek, neemt u dan contact met ons op.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 30. 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
Joke Admiraal-Haksteen, 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Ineke Weinreich-Verkaik en  

Greet Hoffman-Weijtze. 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 
 
 
Zondag 3 maart: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten. 
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. 
De Near East School of Theology in Beiroet leidt predikanten op. 
Shant is een predikant in een klein dorpje in Syrië. Alle lessen van de 
opleiding komen haar goed van pas. Het leven daar is niet makkelijk. 
Veel Syriërs zijn afhankelijk van familie, de kerk of liefdadig-
heidsorganisaties. De kerk is de enige plek waar ze horen over liefde 
en vrede. 
 
Zondag 17 maart: Leerzame stripverhalen voor kinderen. In 
Rwanda zijn weinig kinderboeken Drie Rwandese predikanten laten 
leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door 
heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de 
leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen 
nadenken over de thema’s uit die boeken zoals gezondheid, voeding, 
kinderrechten, familieleven en christelijke normen en waarden en 
milieu. Zo worden ze later volwassenen die nadenken. 
 
Zondag 31 maart: Kansarme jongeren opleiden voor horeca. In 
het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk 
kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en 
gezonde maaltijden kunnen koken o.a. in een rijdende kookschool. 
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in 
hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok, maar ook als 
receptionist, ober of achter de bar. Wie een eigen bedrijf wil starten 
krijgt een mentor uit de horecasector. 
 
Zondag 21 april: Kinderfonds MAMAS Zuid-Afrika. De MAMAS 
zijn sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan  voor kinderen in 
ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf structurele 
dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor 
nu al meer dan 70.000 kinderen in 56 prachtige projecten. Door de 
meest kwetsbare kinderen te helpen van hun geboorte tot aan hun 
eerste baan geven ze deze kinderen weer een toekomst. 
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
 
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U 
kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 

Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan 
het eind van het CONTACTgedeelte.  
 

 
 
  9 januari     De heer N. Veldhuisen      

21 januari     Mevrouw  H. Andeweg-van Heck                                                                      

  4 februari    Mevrouw  N.T. Knol-Kalverboer 

14 februari    De heer P. Nell 

18 februari    Mevrouw J.J. Offringa- Kuiper 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  70+  

 
MAART  
06 mrt.  Mw. G. Meerveld-Bultena, R.Visserstr. 5, 1647AK Berkhout  

06 mrt.  Mw. R.Knopper-Schekkerman, Bobeldijk 2,1647CD Berkhout  

07 mrt.  Dhr. J.C. Huisman, Gouwkamp 14, 1647BP Berkhout  

20 mrt.  Mw. A.J.Nell-Eindhoven, Uitgang 1C,1645 RA Ursem  

23 mrt.  Mw. T.G.Groot-Oudt  

23 mrt.  Mw. G.J.Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstr. 58, 164LR Spierdijk  

26 mrt.  Dhr. J.Jacobs, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn  

 

APRIL  
02 apr.  Mw. B.H.Scheringa-Tromp, West 13, 1633 JA Avenhorn  

02 apr.  Mw. C.Jacobs-Pondman, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn 

03 apr.  Mw. T.Smid-van Soest, J. Bakkerstr.14, 1648KN De Goorn  

07 apr.  Dhr. P.C.Nell, Uitgang 1C, 1645 RA Ursem  

09 apr.  Mw. G.N.Muntjewerff, Grosthuizen 66,1633EN Grosthuizen 

10 apr.  Mw .G.A.Klaij-Waard, Westeinde 249, 1647, Berkhout  

11 apr.  Mw. T.Hoeksma-Lebbing, T.v.d.Meerstr. 35A,1634EE  

   Scharwoude  

12 apr.  Dhr. G. Blommers, De Goorn 71, 1648 JS De Goorn 

16 apr.  Mw. A.Lakeman-Groot, Slimtocht 4, 1647 BS Berkhout  

26 apr.  Dhr. H. Klos, T.v.d.Meerstr. 27A 1634 EE Scharwoude 101 jr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

SCHAPEN EN LENTE 
 
Na een zware periode van vorig jaar voor menige schapenhouder 
vanwege blauwtong bij schapen hopen we in periode half maart en 
april ze toch weer te zien rondspringen in de wei. ”Lammetjes”, wit, 
bruin, en divers van wolkleur. 
 
In Bijbelse tijden werd iemand voor rijk aangezien als hij veel 
schapen, geiten en runderen bezat. Abraham was een rijk man. Hij 
en zijn familie leefden in tenten, zodat ze voortdurend verder konden 
trekken op zoek naar nieuwe weidegronden voor hun kudde. Deze 
dieren voorzagen de familie van alles wat ze nodig hadden. Schapen 
waren een bron van melk en vlees en hun wol werd gebruikt om er 
kleren van te maken.-Genisis 13. 2-3- 
 
Er zijn veel verhalen over schaapherders en schapen in de Bijbel. 
Een van de meest bekende is Psalm 23, geschreven door David, de 
herdersjongen, die later Koning David zou worden. 
 
De schaapherder dreef zijn schapen niet voort, hij leidde ze. Hij droeg 
een mantel van schapenvacht en had een korte houten stok in de 
hand, als wapen tegen wilde dieren. Ook had hij een lange staf of 
kromstaf en een werpslinger. De slinger werd gebruikt om stenen te 
werpen en zo de schapen het afdwalen te beletten. 

 
Bronvermelding Ark boeken. 
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PALMZONDAG 

 

De Heere Jezus reed Jeruzalem binnen op een jonge ezel, een 
hengst, het veulen van een ezel. Palmzondag is de dag, dat de 
intocht wordt gevierd. – Mattheus 21. 2, 5 en 7- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tamme ezel wordt vaak genoemd in de Bijbel. Hij was, en is nog, 
een belangrijk dier in het leven van de mensen van Palestina. Deze 
ezel was groter dan het dier, dat wij kennen, en kon waarschijnlijk 
harder en langer werken. Het werd gebruikt om op te rijden, om 
lasten te dragen en om zware molenstenen rond te draaien. Bij het 
trekken van een ploeg was de ezel vaak aangespannen met een os 
of twee ossen. 
 

De Bijbel vertelt dat Job de rijkste was van alle mannen van het 
Oosten. Een deel van deze rijkdom bestond uit het bezit van 
vijfhonderd ezelinnen. Abraham was een rijk man en reed op een 
ezel reizende van Beërséba naar de berg Moria. –Job1.3- 
 

De kleur van de ezel is meestal grauw, maar er zijn ook witte, Als wij 
lezen:”Gij, die rijdt op witte ezels”, heeft het betrekking op aanzienlijke 
mannen, die grote waarde hechten aan deze dieren. Het bezit van 
witte ezels beduidde rijkdom. – Richteren 5.10- 
 
In Bijbelse tijden zwierven wilde ezels over het platteland op zoek 
naar weidegrond en water. 
-Job 39. 5 en 8- 
 

Bronvermelding Ark boeken. 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 

De Hand van de Meester.   
 
Het verhaal gaat over een veiling zo maar ergens in een dorp. U heeft 
er misschien wel enige voorstelling bij hoe dat gaat. Alle ingebrachte 
spulletjes worden dan verkocht. Ook wij kennen in onze dorpen 
gemeenschapsveilingen zoals dat tegenwoordig heet. Was het 
vroeger alleen de kerkenveiling, nu moeten er in ieder dorp krachten 
gebundeld worden. Zo ging dat ook in dat bewuste dorp. 
 
Bijna aan het eind van de avond kreeg de veilingmeester het toch 
enigszins benauwd. Op één kavel werd maar niet geboden.“Een 
onooglijk oude koffer met daarin een viool en een strijkstok.“ 
Niemand toonde belangstelling voor deze gehavende koffer en viool. 
De veilingmeester deed zijn uiterste best, maar…het bleef stil, het 
duurde en duurde…! 
 
Op een zeker moment, stond in de zaal een man op. Hij liep naar 
voren, pakte de gehavende oude koffer, maakte deze open en 
zag…de viool en strijkstok. Hij rommelde aan de snaren, boog recht 
wat krom was en stemde het instrument. Na een aantal krassen over 
de snaren met de strijkstok begon hij oorstrelend te spelen.  
De sfeer in de zaal veranderde terstond, de oude viool bracht zo’n 
mooie warme inspireerde vioolklank. Het veilingpubliek raakte hele-
maal in vervoering, luisterde geboeid en raakte uitermate geïnteres-
seerd en ze vroegen zich af…, hoe kan er uit zo’n oude viool zo’n 
schitterende mooie klank komen?  
Het lag aan die man; het lag aan ‘de Hand van die Meester’.  

Dat geldt ook voor de kerk voor ieder van ons afzonderlijk. De kerk 
heeft tegenwoordig iets van een oude stoffige viool en strijkstok. Hoe 
komt het toch dat mensen onder ons geen interesse meer tonen in 
een kerkgebeuren. Vele generaties voor ons hebben eeuwen gestre-
den voor hun geloof in de Schepper van Hemel en Aarde. Is het nu 
echt wachten op de Hand van de Meester? Wie wel gelovig is loopt 
niet graag met zijn of haar geloof te koop. Je krijgt vaak direct de 
vraag; O, ga jij nog naar de kerk? Is dat nog wat?  
 
Het blijft onze kerk, om over Gods grote daden en mysterie te 
spreken. Daarom moeten we bidden voor het voortbestaan van de 
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kerk, dat ‘de Hand van de Meester’, weer gaat spelen. Taalbarrières 
en onbegrip overwinnen en de inspiratie vinden om Gods woord 
overal verstaanbaar te maken. Velen onder ons voelen zich helaas in 
hun persoonlijke levensproces als een afgedankte viool.  
 
Laten we niet vergeten dat ook wij een Meester hebben die het 
verschil kan maken. Met zijn wonderbaarlijke schepping zoals de 
natuur om ons heen kan Hij van ons leven weer een schitterende 
symfonie maken. In woord en daad kan de Meester de inspiratie en 
de kracht zijn bij alles wat wij doen.  
 

H. van Kampen en G. Hoffman-Weijtze 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   D O R P S V E I L I N G    U R S E M   
 

          13 APRIL 2024 
 

        Leest  u  hiervoor  pagina  12 
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VOOR U GELEZEN IN ‘OPGEVIST’ 
 
Expositie Bijbelverhalen in het zand. 
De zandsculpturen in Garderen zijn u misschien wel bekend. Maar 
weet u dat er ook Bijbelse zandsculpturen te bezichtigen zijn in 
Elburg. 
In Elburg komt de Bijbel tot leven dankzij prachtige zandsculpturen. 
Ga mee op reis naar Adem en Eva in het paradijs, Mozes op de berg 
en nog veel meer Bijbelverhalen. Aan de expositie ‘Zandverhalen’, 
16.000 m2 groot, hebben zandkunstenaars vanuit de hele wereld 
liefst veertien maanden gewerkt. Een belevenis voor jong en oud-
voor families met kinderen zijn er familietickets inclusief een leuke 
speurtocht. Het museum is rolstoeltoegankelijk. 
 
Wanneer u in een vrije periode van Paasdagen die kant op bent is het 
een mooi uitje. 
 
 
 
 
Geloof, hoop en liefde kun je overal opvissen. Petrus deelt een paar 
tips. Kijk voor meer mooie vangsten op: 
petrus.protestantsekerk.nl/opgevist 
 

Bronvermelding: blad Petrus 
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Eeuwige, wij bidden U 

Wij bidden U 

voor alle mensen met verdriet: 

geef ze de troost dat U ze ziet, 

wees bij ze. 

 

Wij bidden U 

voor alle mensen zonder huis 

laat iemand zorgen voor een thuis, 

wees bij ze. 

 

Wij bidden U 

voor alle mensen zonder brood: 

dat er gedeeld wordt in het groot, 

wees bij ze. 

 

Wij bidden U 

voor hen die lijden onder druk: 

geef ruimte ook voor hun geluk, 

wees bij ze. 

 

Wij bidden U 

voor die gevlucht zijn voor geweld: 

geef vrede waarin leven telt, 

wees bij ze. 

 

Wij bidden U 

voor heel uw wereld groot gezin: 

vergeef ons, geef een nieuw begin, 

Heer blijf bij ons, 

Amen. 
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JEUGD VAN NU 
 
KIJK NAAR DE VIJGENBOOM 

 
Een verhaal in de vorm van een monoloog. Door over zichzelf te 
vertellen, laat de boom de kringloop van de jaargetijden zien. Na elke 
winter komt de lente. Juist als alles donker en doods lijkt, mag je 
geloven in nieuw leven. Een nieuwe periode. Net zoals we mochten 
geloven in de kersttijd dat Jezus is gekomen is en zal komen. 

 
 
 
 
Het verhaal van de vijgenboom  
 
Brr…Wat een nattigheid vandaag. Even mijn bladeren uitschudden. 
Al die regendruppels! Ik krijg het er koud van. Misschien komt er 
straks nog een warm windje uit het zuiden. Dan ben ik zo weer droog. 
Oeps, neem me niet kwalijk! Ben je helemaal nat geworden van mijn 
geschud? Ik was even vergeten dat je onder mijn takken stond te 
schuilen voor de regenbui. En nu ben je toch nog nat geworden. Het 
spijt me! Kijk daar is de zon. Ga een poosje in de zon zitten, dan ben 
je zo weer droog. Ondertussen kunnen we misschien wel een praatje 
maken. 
 
Weet je wie ik ben? Wat? Heb je mij nog nooit gezien Laat ik me dan 
eerst maar eens netjes voorstellen. Ik ben Ficus Carica Domestica. 
Een hele mond vol, vind je niet? Dat is mijn zondagse naam. Net 
zoiets als je doopnaam. Je hebt hem wel, maar je gebruikt hem 
meestal niet. Mijn roepnaam is: vijgenboom. Ja, lach maar, dat lijkt 
niet op mijn zondagse naam. Maar mijn vruchten ken je vast wel. Dat 
zijn vijgen. Misschien heb je ze zelfs wel eens geproefd. Lekker zoet 
met heel veel kleine pitjes. Gelukkig zijn de pitjes zo klein, dat je ze 
rustig kunt doorslikken. 
 
De kinderen hier zijn er dol op. Als ze op de berg spelen, kijken ze 
altijd onder mijn bladeren of er al vruchten aan mijn takken hangen. Ik 
ben ook een heerlijke ‘verstopboom’. Mijn stam is helemaal krom 
gegroeid omdat ik zoveel takken heb. Ze zitten zo laag bij de grond, 
dat je heel gemakkelijk in me kunt klimmen. En mijn grote bladeren 
maken je dan helemaal onzichtbaar. Zo kan niemand je vinden.  
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Leg je hand maar eens op mijn blad.   
Zie je wel dat je hand veel kleiner is?  
Zelfs de hand van je vader of moeder 
is kleiner dan mijn bladeren.  
 
Kinderen rijgen mijn bladeren wel 
eens aan een touwtje. Daar maken 
ze rokjes van.  
 
Maar niet in de winter! Dan ben ik helemaal kaal en liggen mijn grote 
bladeren op de grond. Koud hoor, zo in de winter zonder mijn grote 
bladeren! Als je je dan verstopt in mijn takken ziet iedereen je zitten. 
 
Als het lente wordt, gaan de knoppen aan mijn takken groeien. Er 
komen weer nieuwe bladeren. En als je goed kijkt, zie je ook de 
kleine vruchtjes zitten. Die kun je al eten. Maar ze zijn lang niet zo 
lekker als de vruchten die in de zomer aan mijn takken groeien. De 
eerste vruchtjes zijn klein en droog. In de zomer zijn ze heerlijk 
sappig. Dan komen de mensen met grote manden om ze voorzichtig 
te plukken. Ze eten net zoveel vijgen als ze maar lusten. De vijgen 
die overblijven, drogen ze om in de winter op te eten. En ondertussen 
groeien er voor de derde keer nieuwe vijgjes aan mij. Maar die 
kunnen niet meer rijp worden omdat het winter wordt. Dan komen de 
koude winden uit het noorden. Die rukken al mijn bladeren van mijn 
takken en de kleine vijgjes vallen op de grond. Kleine dieren lusten ze 
wel. Dat is hun wintervoedsel. 
 
Soms duurt de winter lang. Dan blijven mijn bladeren warm in mijn 
knoppen. De mensen voelen aan mijn kale takken naar knoppen. 
Maar die vinden ze nog niet. Ze kijken somber en kruipen weg in hun 
jassen. ‘Gaat de winter nog niet voorbij? Was het maar weer lente!’ 
Maar als de zon gaat schijnen, komen mijn bladeren snel te voor-
schijn. Zo gaat het elk jaar weer. Na elke winter wordt het lente en 
zomer. 
 
Lang geleden zat er een groep mensen onder mijn bladeren. Het was 
warm en ze zaten heerlijk in de schaduw. Eén man was aan het ver-
tellen. Het was niet zo’n vrolijk verhaal. Dat zag ik aan de ernstige ge-
zichten van de anderen. Hij had het over nare dingen die gebeurden. 
Over oorlog en verdriet. ‘Misschien denk je dan wel dat het altijd zo 
zal blijven’, zei hij. ‘Dat je nooit meer blij kunt zijn. Maar dat is niet zo! 
Er zullen andere tijden komen. Mensen zullen weer lachen en dansen 
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en vrolijk zijn. Kijk maar naar de vijgenboom. In de winter zijn de 
takken helemaal kaal. Er groeit helemaal niets! Maar als je de 
knoppen ziet komen, weet je dat er weer bladeren aan gaan groeien 
en vruchten. Het wordt lente. Dan weet je ook dat het weer zomer 
wordt en je van zijn heerlijke vruchten kunt smullen.’ 
 
Ik gloeide van trots, zei de vijgenboom. Dat die man mij als voorbeeld 
gebruikte om de mensen moed in te spreken. Mijn bladeren moesten 
er helemaal van schudden. De mensen keken omhoog en lachten. 
‘De boom is het helemaal met u eens’, zeiden ze. De man lachte ook 
en gaf een klopje tegen mijn stam. ‘Zo is het maar net!’ 
 
 
Jikkie Veenstra, uit Kind op Zondag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De symbolische betekenis van de vijgenboom 

 

Vijgen hebben door de geschiedenis heen een belangrijke rol 
gespeeld in verschillende culturen over de hele wereld. Ze zijn een 
symbool van overvloed, vruchtbaarheid en welvaart. In sommige 
culturen worden vijgenbladeren zelfs gebruikt als bedekking in 
religieuze rituelen. 
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ZOEK DE 16 VERSCHILLEN 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht 

rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, 

kunt u zelf contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299 - 78 04 82 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

URSEM: 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                       072-50 21 360 

Noorddijkerweg 86,    e-mail: waadmiraal@hetnet.nl 

SPIERDIJK: 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

BERKHOUT: 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

AVENHORN: 

mw. C. (Ineke) Weinreich- Verkaik                    0229-70 23 62 
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl 

mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@pg-koggenland.nl       06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Kerkbalans Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL71 RABO 0307 6328 22  

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ 

voor MEI en JUNI 2024  

graag vóór 15 april a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      
telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Petra La Grouw-Heij,     
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
 

Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 

 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 

  

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:petraheij@outlook.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

 
MAART- APRIL 2024 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

 
PINKSTEREN 

 
 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 15 april 2024 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 
 

 

 

. 
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SPELEN EN ETEN   in café Seevanck Oosthuizen 
 

Iedere maand organiseren we in Oosthuizen 
"Spelen en Eten " 
in café Seevanck . 

 
De volgende data zijn : 13 maart en 17 april.   
 
Spelen vanaf 16.00 uur . 
Welk (bord)spel speelt u graag ? 
Er staan diverse spellen klaar die gespeeld kunnen worden.  
Denk aan:  een kaartspel, keezen, rummikub of sjoelen.  
Een eigen spel meenemen kan natuurlijk ook.  
 
Consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Eten is vanaf 18.00 uur. 
Na het spelen zorgt de eigenaar van het café voor een heerlijk 
2-gangendiner. 
 
Kosten voor de maaltijd zijn 15,00 euro.  
Uiteraard kan alleen spelen of alleen eten ook. 
Locatie : Café Seevanck, Oosteinde 16 te Oosthuizen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLIJFT U ETEN ? 
Dan graag aanmelden via info@cbwedamvolendam.nl  
of 0299-36 33 28  ( kantoor Club-en Buurthuiswerk ). 
 
Riet Koole 

mailto:info@cbwedamvolendam.nl
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VEILIGHEID IN DE KERK 
 
De wereld is niet altijd veilig, zie bijvoorbeeld commissie van Rijn over 
de onveiligheid bij de media. 
Dus het is goed om in onveilige situaties hulp te kunnen vragen. 
De laatste jaren wordt er bij veel instellingen een vertrouwenspersoon 
aangesteld, iemand bij wie je op een veilige manier hulp kunt vragen. 
We weten hoe moeilijk het is om dat te doen, vaak word je bedreigt 
om dat niet te doen of zoek je geheel ten onrechte de schuld bij 
jezelf. Helaas komt het voor dat mensen soms heel lang alleen met 
een geheim blijven rondlopen. En het kan vaak een verlichting om 
pijn en verdient met iemand te delen. 
 
De kerkenraad is natuurlijk aanspreekbaar voor misstanden, maar we 
zijn met een werkgroep bezig om te zorgen dat iedere kerkgemeen-
schap in Waterland een eigen vertrouwenspersoon krijgt. 
 
U wordt verder op de hoogte gehouden. 
 
Ted Landaal 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

 
VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen 
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat 
namen worden voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw 
verjaardag wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans 
Reedijk. 
 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 

De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in 
de rug te geven. 
 
10 december 2023 Fam. Timmerman uit Oosthuizen 
24 december            De heer J. Stens uit Hoorn 
        Mevr. I.Weinreich uit Berkhout 
    
07 januari 2024  Fam. Slooten uit Oosthuizen 
21 januari    ds. Hans Reedijk uit Kwadijk 
28 januari    De heer  G.van der Meer uit Oosthuizen 
12 februari    Fam. F.de Wit-Kooij uit Oosthuizen   
 

 

Helaas zijn de data en namen van verjaardagen en jubilea  inzake het 

drukken van het kerkblad, niet op tijd aangeleverd bij de redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen allen die iets te vieren hebben een mooie dag toe. 
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ONTLUIKEN 
 
Bij ontluiken denk je meestal aan de natuur, de bloemen en bomen, 
nieuwe leven.  
 
Of figuurlijk bij het openen van de luiken voor de ramen, om de zon of 
frisse wind het huis binnen te laten stromen. Helaas zijn er nog weinig 
huizen in Nederland waarbij je dit met “wijds-gebaar” kan doen. Uit 
eigen ervaring weet ik hoe heerlijk dat voelt, na het donker van de 
nacht, de luiken te openen en, en daar is het daglicht. 
Een stilvreugde moment: ontluiken.  
Ontluiken in geestelijke of spirituele zin, kan een mooi en zinvol 
moment, een ervaring hebben van gewaarwording, een inzicht, of 
voelen van intense vrede. Momenten die veelal gebeuren in stilte, 
diep vanbinnen. 
 
Voor mij ontluikend en leerzaam; een retraite in het kloosterdorp 
Steyl, waarbij wij als gasten ook meedraaiden in de huishoudelijke 
taken: keukendienst, dweilen, strijken, herstelwerk etc. Dit alles in 
stilte. Tot aan de kloosterbel, die opriep tot gebed, dan moest je direct 
de klus waar mee je bezig was stoppen, wel veiligheid in acht nemen 
maar niet nog even die ene theedoek afstrijken, laatste vijf boontjes 
doppen, dat ene hoekje nog dweilen, nee niet doen. Het was een 
oproep voor dienst van gebed en zang, die ongeveer 30 minuten 
duurde. Daarna kon je de taak afmaken. De be-oefening hiervan is: 
dat je nooit weet wanneer God jou roept, voor welke taak of situatie 
dan ook.  
Ben je er klaar voor, de overgave, zowel praktisch als mentaal? 
 
Eenmaal per dag een moment van laten “vallen“ waar je mee bezig 
bent en dan bewust alles stil zetten om te bidden of te mediteren, je 
verbinden met God, je zorgen en dankbaarheid delen.  
Ontluiken: de vensters van je hart open gooien, Gods Liefde, Licht en 
Levenskracht binnen laten stromen. Een oefening van daadkracht, 
geestkracht en overgave. 
 
Nelleke Stroo 

 
Indiase spreuk : 

Bidden is dat Jij verwoordt en God luistert, 
Meditatie is dat God spreekt en Jij luistert. 
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ONTLUIKEN 

 
We leven nu in een tijd dat we moeten veranderen, zoals we tot nu 
toe geleefd hebben de laatste 50-100 jaar, kan niet meer. 
Maar wat is dat moeilijk om te veranderen en nieuwe manier van 
leven te laten ontluiken. Hier hebben we elkaar bij nodig en de kerk is 
voor mij een platvorm om samen op te trekken. 
 
Op weg naar een nieuwe manier van leven, moeten we elkaar niet uit 
oog verliezen en niet vervallen in allerlei tegenstellingen. Iedereen 
weet wel iets wat verstandig is om te gaan doen en laten we elkaar 
proberen te helpen bij het ontdekken wat nuttig is. 
Zoals God altijd een leidraad is geweest in moeilijke tijden, zo is Hij 
dat nog steeds. 
 
Ik wil u uitdagen, samen op weg te gaan, naar een wereld, die ant-
woorden gaat vinden op de vele uitdagingen van deze tijd. 
 
Ted Landaal 
 

 

 
ONTLUIKEN 
 
Ontluiken, de luiken gaan weer open.  
Het is ochtend of lente. 
Een nieuwe dag, een nieuw begin. 
Maar luikend suggereert niet een snelle beweging. 
Nee, meer een langzaam groeien en zich openen. Vaak vanuit een 
verborgen hoekje. Dat hele kleine puntje dat zich los wurmt uit het 
groene schutblad. Dat langzaam zichtbaar worden en kleur 
bekennen. Dat is ontluiken. 
Als de luiken langzaam opengaan betekent dat, dat je niet alleen naar 
buiten kunt kijken, maar ook dat er van buiten naar binnen gekeken 
kan worden. Dat misschien je puinhoop en ontreddering voor 
iedereen zichtbaar worden. En juist in die kwetsbaarheid ligt het 
moment verborgen dat je je kan verbinden met de ander en werkelijk 
kan groeien en ontluiken.  
 
Olga Landaal-Podulke 
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TAALCOACH worden? 
 
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning (status) hebben gekregen, 
komen vanuit het AZC “de Nederlandse maatschappij in”. Zij krijgen 
een woning, een uitkering (met dezelfde rechten en plichten als 
iedere andere Nederlander) en een heel inburgeringtraject.  
De begeleiding voor praktische zaken gebeurt door mensen van 
Vluchtelingenwerk.  
 
Ze gaan naar een taalschool voor Nederlandse les en krijgen les over 
de Nederlandse maatschappij. Ze moeten een poosje werk of vrijwil-
ligerswerk doen tijdens de 3 jaar van hun inburgering en worden 
daarna geholpen om werk te vinden.  
Om een taal te leren, is het ook belangrijk om die taal veel te spreken 
en het geleerde in praktijk te brengen.  
 
Een taalcoach is iemand die een keer in de week met mensen 
Nederlands oefent.  
Dat doe je bijvoorbeeld door: 
Praten over van alles en nog wat. 
Proberen om dat in het Nederlands  
te doen met de woorden die men al 
op school heeft geleerd.  
Stukjes lezen en samen vertalen.  
Oefenen voor bepaalde situaties. 
Samen de lessen van school oefenen. 
Iemand helpen om zich op zijn/haar examens voor te bereiden. 
Sommige mensen zijn net begonnen met school, anderen zijn al 
gevorderd en willen hun Nederlands op peil houden of verbeteren. 
 
Taalcoaching kun je individueel of met groepjes doen.   
De koffieochtend die door de kerk wordt georganiseerd is hier een 
voorbeeld van.  
Maar er komt om de zoveel tijd een gezin of alleenstaande in 
Oosthuizen wonen vanuit een AZC. En voor deze mensen wordt dan 
weer een nieuwe taalcoach gezocht.  
Vandaar deze oproep!  
 
Lijkt het je leuk om dit één of twee uurtjes per week te doen? 
Je hoeft niet uit het onderwijs te komen, kom ik ook niet.  
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Vluchtelingenwerk biedt je de mogelijkheid om cursussen te volgen. 
De taalcoaches komen een aantal keren per jaar bij elkaar om 
ervaringen en tips uit te wisselen. 
 
Bij Vluchtelingenwerk in Edam, is veel materiaal aanwezig dat je kunt 
gebruiken bij Taalcoaching. 
 
Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Hanske Oostra:  oostraj@gmail.com  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Of je elkaar vaak ziet of niet, 
dat speelt geen rol. 

Of je elkaar belt of niet, 
maakt niets uit, 

want iedereen heeft zijn eigen verplichtingen. 
Het is echter belangrijk 

het contact niet te verliezen! 
 

Mooie momenten zijn nog veel mooier 
al je ze met vrienden kunt delen. 

 
Een ontspannen praatje 

kan bijna alles helen. 

                          

mailto:oostraj@gmail.com
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Als de vogels je wekker zijn, 

vlinders je doen glimlachen 

en lammeren ook jou doen dartelen, 

is de LENTE begonnen 
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DE DIACONIE  - COLLECTEN 

 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij: 
Ted Landaal of Peter Verschoor. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel nr 06-25081550 
 

 

ANBI-instellingen 
 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
 
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. 

Het betekent dienst, dienen. 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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Collecte rooster MAART EN APRIL 
 

10 maart Diaconie: Papoea 

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke 

rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onder-

wijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen 

sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk 

op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen 

een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een 

alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een 

voedingsprogramma voor over gezonde voeding. 

 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 

 

24 maart Diaconie: Individuele personen of gezinnen in eigen 

gemeente.  

De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van 

individuele personen of gezinnen in Koggenland en Zeevang die 

tussen wal en schip zijn geraakt. 

 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 

 

28 maart Diaconie: Thuis van Leeghwater 

De diaconale collecte is voor het hospice `Thuis van Leeghwater` in 

de Middenbeemster. Het is een warm thuis voor iedereen die zorg 

nodig heeft in de laatste levensfase ongeacht woonplaats, achter-

grond of levensovertuiging. Het hospice is afhankelijk van giften en 

vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u kijken op de website of 

contact opnemen met de diaconie. 

 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 

 

07 april Diaconie: Kinderen in de Knel 

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 

achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 

geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 

leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 

verwaarlozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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14 april Diaconie: Prinsenstichting 

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en 

mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat 

de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon 

als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken. 

 Kerkvoogdij: Instandhouding van Eredienst 

 

28 april Diaconie: Stichting Humanitaire Hulpverlening 

Stichting Humanitaire Hulpverlening in Weesp is een internationaal  

samenwerkingsverband van organisaties, bedrijven en personen die 

werken voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogssituaties en 

vluchtelingen. Ze zamelt giften in natura (goederen) in van bedrijven, 

levert de logistieke diensten en de distributie in de getroffen 

gebieden. Ze is inmiddels een wereldwijde organisatie die voor het 

grootste deel op vrijwilligers draait en die betrokken is bij projecten in 

40 verschillende landen. 

 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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Colofon 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299 780 482  
                                                            e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4          
           1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (diakenen)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis  (kerkrentmeesters)  
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58

            

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim 
en Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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